Missiebroeder Adolf

Net honderd jaar geleden, op 13 mei 1925, vertrok Vincent Van Ton-
gel, broeder Adolf was zijn kloosternaam, naar zijn eerste missiepost
van de Norbertijnen in Congo.

Vincent Van Tongel werd in 1902 in Zichem geboren. Hij was een
neef van de Poerre, Theodoor Van Tongel.

Zijn ouders woonden in Ginderbroek, maar omdat de vader op de
tram werkte, moesten ze naar Zichem verhuizen, het eindpunt en de
stelplaats van de tramlijn Turnhout-Mol-Zichem.

In 1911 kwam het gezin weer in Ginderbroek wonen.

Als jongen van zestien ging hij als knechtje in de abdij van Tongerlo
werken. Maar al gauw groeide in hem het verlangen om in hun kloos-
terorde te treden.



leder roepingsverhaal is uniek. Sommigen voelden zich in die tijd al
op jonge leeftijd aangetrokken door het kloosterleven of het priester-
schap.




In april 1921 werd Vincent Van Tongerlo ingekleed als broeder Adolf
en op 13 mei 1925 vertrok hij naar een missiepost van de Norbertij-
nen in Congo.

Hij werkte als metselaar, hovenier en veeboer op vele missieposten,
zoals Lolo, Buta, Yobia, Moengo, Likati, Angodia en Itembo.

Op 6 januari 1926 legde hij in de missiepost van Buta zijn eeuwige
beloften als broeder van de Norbertijnen af.

35 jaar missieleven in Congo:
van 1925 tot 1960!

Hij heeft er gewerkt met al de inzet
van zijn mogelijkheden en met een
groot hart voor de zwarten. Hij was
de eenvoudige en trouwe dienst- H.
knecht, de stille werker en de gelovi- [
ge bidder. =
Missiepaters, broeders en zusters
waren avonturiers, maar vooral idea-
listen die naar Congo vertrokken. Zij - S
lieten familie en huiselik comfort EECREEE
achter zich om als vrijwilliger in een ESASES
vreemd land, soms in een vijandig .p- g
milieu, te leven. Naast het verkondigen van het geloof rlchtten ze
scholen op en gaven les, bouwden klinieken en verzorgden de zieken
en ze brachten de landbouw en de veeteelt op een hoger peil.




Broeder Adolf was in zijn missieposten ook gekend om zijn
gemoedelijke en bemoedigende glimlach.



Een tombola ten voordele van Broeder Adolf

Om iets op korte tijd op touw te zetten, moest men Toke Verhulst he-
ten. Ze was de eerste kleuterleidster aan de school van de Heidehui-
zen. In Het Annoncenblad van Mol kondigde ze zo maar een missie-
tombola aan:

Tombola - Op Zondag 6 December 1931 zal de tombola afgelot wor-
den, ingericht ten voordeele van de missies van Eerwaarde Broeder
Van Tongel. De uitloting gebeurt in de zaal van 't Gildenhuis te Mol
om 5 uur waar de prijzen zullen tentoongesteld zijn. Daar kunnen ook
nog lotjes verkregen worden. De ljjst van de winnende nummers zal
door de bladen meegedeeld worden.

Op 1 mei 1948 richtte ze zelfs een missieavond in:

Naklank ‘Missieavond’ - Op donderdag 15 april was juffrouw Toke
Verhulst op het einde van haar verhaal over het Missieleven en het
Offer van pater Damiaan, als onverwachts Eerwaarde Broeder Cent
Van Tongerloo afscheid kwam nemen voor zijn vertrek naar de Mis-
sie.

Juffrouw Verhulst stelde maar onmiddellijk voor een missieavond op
touw te zetten. Alle voorbereidingen ging in versneld tempo om tegen
25 april gereed te zijn.

Die avond was een succes. Een bomvolle zaal, aantrekkelijke num-
mertjes, gespeeld door de schoolkinderen en plezante stukjes opge-
voerd door de jeugdgroep van de Hei. Dit alles bracht een rond som-
melje bijeen.

Daarom onze beste dank aan Eerwaarde Pater, aan Eerwaarde Heer
Onderpastoor en Eerwaarde Broeder Van Tongerloo om hun tegen-
woordigheid. Bijzonder dank aan de kleinen van de school, aan de
Jjeugdgroep die zichzelf overtrof. Dank aan allen die het hunne bij-
droegen tot het lukken van die Missieavond.

Dank aan Meester Vleugels en de Juffrouw, om hun ijver en hun durf
om zulks tot een succes uit te werken.



Broeder Adolf, werkzaam in een van de missieposten.



Vincent Van Tongel (de Norbertijn met bril) is op 35 jaar missiewerk
drie keer met verlof mogen komen.

Op deze foto staat hij met twee confraters klaar om met Sabena uit
Melsbroek opnieuw te vertrekken, nu naar hun missiepost Bausi bij
ltembo.

Na zijn terugkeer uit Congo in 1960, werd broeder Adolf portier bij de
Zusters in het klooster van de Norbertinessen te Veerle.

In 1984 keerde hij terug naar de abdij van Tongerlo en overleed op 2
maart 1985 in het ziekenhuis van Geel.
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Een brief van broeder Adolf aan Stien en Flor Vleugels, na zijn ver-
trek uit Melsbroek.

Stiena was een nicht van broeder Adolf en ook de zuster van missie-
broeder War Vanarwegen, die in Burundi verbleef.



Bezoek aan hun missiepost:

boven met Koningin Elisabeth met boeder Adolf die de zwartste
baard heeft; onder met de missiebisschop, waar broeder Adolf uiterst
rechts staat.



Broé.de-r‘ Adolf op -ﬁet Sint—Pie’FerspIein in Ro
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1982 — Broeder Adolf viert zijn tachtigste verjaardag in de abdij van

Tongerlo.



